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THỦY PHÁP XUẤT NHẬP SÁT KIÊM TIỂU HUYỀN KHÔNG

  

Càn là Trời, là Dương, là Dụng, là Động nên lấy hướng về thủy giữ phép tắc; Khôn là Đất, là Âm,
là Thể, là Tĩnh nên Long và huyệt theo đó mà giữ nghĩa. Do vậy, Càn Khôn đã định vị, Âm
Dương lấy đó để sinh sôi, thịnh vượng; Thể Dụng giao hội; Động Tĩnh tương hỗ thời có Thần và
Sát. Phương vị đã định, sơn thủy có linh khí, nên tìm kiếm kẻ kế tục thời mong được Tràng
Sinh, mưu đồ phú quý thời muốn được Quan Vượng. Nếu không biết được chỗ xấu và Thoái
Thần của Huyền Không thì có mong muốn cũng vô dụng. Có Sinh Vượng lại có Tiến Thần thì
gọi là “trong Sinh có Sinh, trong Vượng có Vượng”. Lại có nguồn sinh là gốc chết, gốc chết làm
nguồn sinh. Vượng biến thành gốc Suy, Suy hóa thành gốc Vượng.

  

Thế nhân trần tục không biết những điều này nên không dùng nó; biết những điều này cũng
không dùng nó. Biết mà dùng là Thường số, không biết mà không dùng là Biến số của sơn thủy.

  

+ Thường (Hằng) là quyền của tạo hóa, dễ cùng tận. Dễ cùng tận thì ắt là hung. Người ta có thể
nhờ nó mà có phúc đức. Biến là điều huyền diệu của tạo hóa, khó tìm kiếm. Khó tìm tức là giữ
lại điềm tốt lành cho mọi người. Cho nên Đại Huyền Không Kim, Mộc, Thủy, Hỏa đều có 6 loại
(sáu loại Kim, sáu loại Mộc, sáu loại Thủy, sáu loại Hỏa). Bốn (4) tương hỗ với sáu (6) thi cát,
chúng tự cùng hợp. “Kinh dịch” viết: “Tạp bất việt phạm” (Tạm dịch: Tạp loạn mà vẫn không
vượt quá chuẩn mực, quy phạm).

  

+ Khảo sát số của chúng thì bốn (4) cộng sáu (6) bằng mười (10), đây là số khiến thần và vật
hưng thịnh và lấy đó làm cơ sở vận dụng cho trăm họ. Tiểu Huyền Không số Kim, Thủy, Hỏa,
Mộc đều có bốn (4) . Bốn (4) cộng bốn (4) bằng tám (8), chúng không cùng tương hỗ, tương
hợp. “Kinh Dịch” viết: “Tam Ngũ biến hóa hỗn tạp, tác quỷ thần” (Tạm dịch: Sự biến hóa của
Tam [3] và Ngũ [5] hỗn tạp là số thành của sự biến đổi khiến quỷ thần hương thịnh). Mà Thần
thì phù hộ người, Quỷ thì hại người.

  

Do đó, người giỏi hiểu trời đất đến chỗ huyền diệu, dụng nó tới chỗ hư vô, lấy cái cùng thường
của Âm Dương mà thông tới chỗ cùng biến, như thế trong Vượng mới không có Quỷ. Quỷ là
Tiểu Huyền Không Sát, khắc Tam Hợp, như Hợi Mão Mùi thuộc Mộc gặp Càn Kim, con cháu sẽ
tàn suy mãi, đất đai tiêu tán, tước vị bổng lộc cũng mất; không nên để Sinh bị khắc, Vượng bị
phạm. Đây chính là Huyền Không.
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Ta đã biết: Có Sinh Vượng, có trường hợp có Sinh trong Tử, có Vượng trong Suy. Nên khi thấy
một dòng Thủy xấu thoắt ẩn thoắt hiện, khi có khi không, và dùng nó hiện tại thì ngèo hèn mà
tương lai thì sang giàu. Ngược lại:

  

+ Dù có Thủy đẹp tới chào đón, nhưng ngấm ngầm hãm hại gia nhân, hiện tạo thì thịnh vượng
mà tương lai sẽ lụn bại. Thường thấy Tử trong Mộc cục Khôn ở trước một ngôi vị gặp Canh
Thần thì đa hung. Hiểu được điều này thì biết rằng có thể và không thể tránh được Sát ngầm.

  

 Do đó có người khống chế biến hóa để bảo toàn cái thể của nó, có người dùng Sinh Khắc để
bảo toàn cái dụng của nó. Thần lộ Sát ẩn, sát tinh biến thành cát tinh. Chính sát tinh biến thành
cứu tinh cũng là cát tinh, dùng Huyền Không để thay đổi nó cũng là cát tinh. Tam hợp là Kinh
(sợi dọc), Huyền Không là Vĩ (sợi ngang), điên đảo biến hóa tự có điều huyền diệu riêng, nếu
thường câu nệ bất biến thì sẽ mất đi sự kỳ diệu. Cổ nhân nói: “Điên đảo Ngũ Hành, Địa có Thất
Bảo; Ngũ Hành đi thuận, Địa có Hỏa kháng”.

  

Sưu tầm - Tôn sư Phong thủy Triệu tiên sinh

  

(Còn nữa)
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